
 

De Ontmoetingskerk  

Hoofdstraat 149 
7921 AH Zuidwolde (Dr.) 

                                       veilige gemeente                                                             

Uitgangspunt: 
Je voelt je veilig in de Ontmoetingskerk in Zuidwolde (Dr.).  
Veilig om te zijn wie je bent.  

Veilig om je geloof te beleven.  
We respecteren elkaar.   
Alle mensen, jong en oud, kunnen ongestoord meedoen.  

 
Dit is gelukkig vaak de realiteit, maar niet altijd. 

In dit document geven we aan hoe we proberen een veilige kerk te zijn en te blijven. 

Bewustwording 
Grensoverschrijdend gedrag als geweld, pesten, misbruik komt in alle lagen van de 

bevolking en in elke plaats voor. 
Ieder die bij onze gemeente betrokken is kan in zijn thuis, werk of publieke 
omgeving last hebben van dergelijke gedragingen. Het heeft vaak grote impact op 

iemands welzijn en als zodanig kan het ook in pastoraat aan de orde komen.  
Daarnaast is het taak van eenieder om waakzaam te zijn op signalen van seksueel 
misbruik en huiselijk geweld met name waar het kinderen en ouderen betreft. 

In dit document gaat het met name over hoe we als mensen betrokken bij onze 

kerkelijke gemeente van de Ontmoetingskerk met elkaar om willen gaan. 
Uitgangspunt is dat de kerk een veilige plek moet zijn en dat we daar allemaal aan 
meewerken en voor verantwoordelijk zijn. 

Daarom is het goed te weten dat: 
* Grensoverschrijdend gedrag overal voorkomt. 
* Dat grensoverschrijdend gedrag grote gevolgen heeft voor het slachtoffer en ook 

voor ons als gemeenschap. 
* Grensoverschrijdend gedrag vaak samengaat met ongelijkheid in macht en invloed. 
* Grensoverschrijdend gedrag sluipend kan beginnen en zo bij het slachtoffer 

verwarring, schaamte en angst oproept. Velen durven niet te spreken. 
* Dat we niet mogen wegkijken bij signalen. Signalen kunnen divers zijn en het 
voert te ver deze hier te bespreken. Maar in algemene zin gaat het vaak om gedrag 

anders dan daarvoor en vaak: wegblijven, uit contact gaan, bij kinderen “dwars” of 
juist “stil” gedrag. 

Belangrijk is: 
Slachtoffers moeten gehoord, gezien en erkend worden 

Wij zijn geen rechters dus zorgvuldigheid in handelen ten aanzien van slachtoffers en 
daders is van belang. 

Werkafspraken ten aanzien van Veilige Gemeente zijn: 
- we erkennen dat grensoverschrijdend gedrag ook in onze eigen gemeente kan  

  voorkomen. 
- we zijn alert op signalen van mensen in onze gemeente. Jong en oud.  
- we agenderen het onderwerp jaarlijks op de kerkenraadsvergadering. 

- het onderwerp komt aan de orde bij de jaargesprekken met de beroepskrachten. 
- bij de inzet van vrijwilligers zijn we alert onveilige signalen van onveiligheid. 
- we hebben of regelen aandacht/pastorale zorg voor slachtoffers van      

  grensoverschrijdend gedrag. 
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- we hebben of regelen aandacht/pastorale zorg voor daders van 

grensoverschrijdend  
  gedrag. 
- Tijdens de samenkomsten, vergaderingen, in beleidsstukken en vergaderverslagen 

wordt gelet op respectvol taalgebruik. 

Actie 
- We stellen een contact-/vertrouwenspersoon aan die bij de gemeenteleden bekend  
  en laagdrempelig te benaderen is.  

- Deze contact-/vertrouwenspersoon is er voor slachtoffers en daders, maar ook voor  
  beroepskrachten, ambtsdragers en vrijwilligers die te maken krijgen met signalen 
van  

  grensoverschrijdend gedrag en behoefte hebben aan advies/overleg. 
 

Communicatie 
Dit beleidsdocument is te vinden op de website en er wordt ook over 
gecommuniceerd in bij-Een. 

De naam en contactgegevens van de vertrouwenspersonen zijn op de website en in 
bij-Eén te vinden. 

Borging 
Tijdens de jaargesprekken met de beroepskrachten en op elke eerste kerkenraad van 

het nieuwe seizoen is dit onderwerp een vast agendapunt. 
 

Vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van 08-11-2022.  
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Gedragsregels van de Ontmoetingskerk 

Als gemeente van Christus willen we zorgvuldig met elkaar omgaan. Zeker en in het 

bijzonder degenen die binnen de gemeente een speciale rol of taak vervullen. Ons 

gedrag moet in overeenstemming zijn met het geloof dat we belijden. Om die reden 

heeft de kerkenraad van de Ontmoetingskerk omgangsregels afgesproken.  

 

1. We zorgen ervoor dat iedereen zich veilig voelt. 

Dit is de belangrijkste regel. Als er iets gebeurt waar geen regel voor is, kijken 

we naar deze regel. 

 

2. We accepteren en respecteren elkaar.  

Dit geldt in het bijzonder voor minderjarigen en andere kwetsbaren. Iedereen telt 

mee binnen de kerkelijke gemeente.  

 

3. We gaan zorgvuldig om met persoonlijke informatie. 

We gaan zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie of gegevens van anderen. 

Ambtsdragers hebben hun ambtsgeheim. We maken op bewuste wijze gebruik 

van internet, e-mail en andere communicatiemiddelen. Hierbij waarborgen we de 

privacy van de ander.  

 

4. We berokkenen de ander geen schade.  

We praten met respect over elkaar en sluiten niemand buiten. 

We gebruiken geen geweld en bedreigen de ander niet.  

 

5. We houden rekening met de grenzen die de ander aangeeft.  

We komen niet ongewenst te dichtbij, ook niet met woorden, en raken de ander 

niet tegen zijn of haar wil aan.  

 

6. (Seksueel) grensoverschrijdend gedrag wordt niet getolereerd. 

Het werken vanuit een overwichts-/gezagspositie mag nooit leiden misbruik 

hiervan in welke vorm dan ook. Het moet ons bewust maken van extra 

verantwoordelijkheid.  

 

7. Financiële belangen 

We vermijden elke vorm van belangenverstrengeling, in het bijzonder als het 

gaat om geld. Met giften gaan we zorgvuldig om. Als iemand je een duur cadeau 

wil geven wordt dat besproken in de kerkenraad.  

 

8. Wij helpen elkaar. 

Als iemand zich niet veilig voelt, help je die persoon. Je gaat dan (eventueel 

samen) naar de vertrouwenspersoon of de predikant. 

 

9. Wij spreken elkaar aan op deze regels. 

Als we vermoeden dat iemand zich niet aan deze regels houdt, durven we dat te 

benoemen en daarnaar te vragen. Ook als dat moeilijk is. Ook daarbij kun je de 

hulp vragen van de vertrouwenspersoon. 

 

Vastgesteld in de kerkenraad van 14 november 2023. 


